Vertelling 8-12 jaar

Een blinde man

Jezus en zijn vrienden zijn onderweg.

‘Kijk,” wijst een van de vrienden, ‘zie je die man langs de weg? Die is blind. Hoe komt
dat, Jezus? Heeft hij soms iets verkeerd gedaan? Is hij daarom blind geworden?’
‘Welnee!” roept Jezus. ‘Hij kan er natuurlijk niks aan doen dat hij blind is. Maar door
hem kan ik wel laten zien wat God kan doen.’

Jezus loopt naar de blinde man. Met een beetje spuug en wat zand maakt hij modder,
en hij smeert dat op de ogen van de blinde man. ‘Ga nu naar het badhuis,” zegt Jezus.
En dat doet de man. Hij wast zich... en hij kan weer zien! Het is een wonder!

Dansend gaat de man door de straten van de stad. ‘Kijk hem nou,” zeggen de buren.
‘Dat lijkt wel die blinde man die altijd langs de weg zat. Hij lijkt er erg op. Maar hij is
het niet, want die blinde man is blind en hij niet.’

‘Jawel hoor!” roept de man. ‘Tk ben het wel, maar ik kan weer zien!’

‘Hoe kan dat nou?’ vragen de mensen.

‘Er kwam een man voorbij die Jezus heet,’ vertelt de man. ‘Die smeerde modder op
mijn ogen en toen moest ik me wassen en nu kan ik zien.’

‘Hoe kan dat nou?’ zeggen de mensen nog eens. ‘Kom, we gaan naar de farizeeén, dat
zijn de leiders die altijd alles weten. Misschien kunnen zij het uitleggen.’

Even later kijken de farizeeén nieuwsgierig naar de ogen van de man. ‘Kun je echt
zien?’ vragen ze. ‘En ben je echt blind geweest? Wonderlijk hoor. Heel wonderlijk.’
‘Tk denk dat Jezus een profeet is,’ zegt de man. ‘Temand die bij God hoort.’

Maar de farizeeén schudden hun hoofd. ‘Dat kan niet. Weet je wat voor dag het is?
Sabbat, de rustdag van God. Dan mag je niet werken. Iemand die bij God hoort, zal
zoiets nooit op sabbat doen.’

‘Toch is het gebeurd,’ vertelt de man.

Maar de farizeeén geloven hem niet. Ze halen zelfs zijn ouders erbij om te vertellen
wat zij ervan denken. ‘Dat is echt onze zoon,’ vertellen zijn ouders. ‘En hij was echt
blind. Maar hoe het kan dat hij nu kan zien? Dat moeten jullie hem zelf maar vragen.’

De farizeeén gaan er eens goed over nadenken. Daarna roepen ze de man weer bij
zich. Ze zeggen tegen hem: ‘Als jij echt weer kunt zien... vertel dan maar niet dat Jezus
daarvoor gezorgd heeft. Want een profeet die zich niet aan de regels van de sabbat
houdt, die hoeven we hier niet.’

‘Maar Jezus hoort bij God!” roept de man. ‘Hoe kan hij mij anders beter maken?’

Nu worden de farizeeén boos. ‘Jij moet je mond houden,’ roepen ze. ‘Denk je soms dat
je het beter weet dan wij?’

Een tijdje later komen Jezus en de man elkaar weer tegen. Als de man vertelt wat er
gebeurd is, schudt Jezus zijn hoofd. ‘Die farizeeén zijn zelf blind,” mompelt hij. ‘Maar
jij ziet het tenminste goed. Want jij weet wie ik ben!’
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8-10 jaar
Gesprek: Wie is er veranderd in dit
verhaal? Is het alleen de blinde man
nu hij weer kan zien, of zouden de
leerlingen en omstanders ook veranderd zijn?

Op welke manier dan?

Spel: In het verhaal van vandaag worden
veel vragen gesteld. Welke vragen zijn
dat?
Schrijf samen alle vragen op die in het verhaal
genoemd worden. Weten jullie er ook ant-

woorden op?

Spel: Hoe zou het zijn om van blind

naar ziend te gaan, wat denk je dat de

grootste verandering is? Laat de kinderen
rondlopen en doen als iemand die voor het
eerst de wereld ziet.

11-12 jaar
P Gesprek: Laat de kinderen een vel
papier doormidden vouwen. Links
schrijven ze veranderingen op die
van buiten te zien zijn, bijvoorbeeld: iemand
heeft zijn haar geverfd. Rechts schrijven
veranderingen op die van binnen gebeuren en
niet gelijk te zien zijn. Bijvoorbeeld iemand is
zekerder van zichzelf geworden. Wat denken
de kinderen dat vaker gebeurt: verandering
van buiten of vanbinnen? En hoe zijn deze twee
aan elkaar verbonden?

Zingen: Luister naar het lied:

‘God van trouw’, te vinden op
www.kindopzondag.nl. In het couplet
staat: U verandert nooit. Houd hier
samen een gesprek over met de vraag:
verandert God?



